Allerzielen 2012

De handen die je streelden,
de handen die je eten gaven,
de handen die voor jou werkten:

zij zijn nu stil gevallen,
je voelt ze niet meer,
je ziet ze niet meer.
Je mist ze.

Het waren de handen
door wie de Godsmens Jezus Christus
ook jou aanraakte.

Want Hij heeft hier op aarde
geen andere handen meer
dan die van mensen.

Nu de handen van je dierbare
zijn stil gevallen,
is het jouw beurt
om de handen uit de mouwen te steken.
Opdat Gods liefde ook in toekomst
tastbaar blijft in deze wereld.
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Kerk van O.L.Vrouw Geboorte |
te Ohé en Laak

Van uit deze kerk namen wij afscheid van onze
parochianen

Anna Knarren - Coolen 94
Lieske Seegers - Laughs 91
Frans van Helden 89
Marij Maessen - Goossen 68

Frans Seegers 92

Gebed

Barmhartige Vader

en God van alle vertroosting,

uw eeuwige liefde is ons steeds nabij.
In de duisternis van de dood

daagt het licht op van uw leven.
Verlies uw dienaren niet uit het oog
en laat ons niet alleen in ons verdriet.

Wij vragen U:

Laat ons z6 naar uw Zoon op weg gaan,
dat wij, na dit sterfelijke leven,

verenigd worden met al wie ons lief zijn.

Dat vragen wij door Christus, onze Heer.
Amen.



